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Een boeiende maatschappelijke of
culturele opgave in de samenleving

Als stadsdeelmanager, programmamanager en
-directeur bij de gemeente Almere, heb ik verschillende
grote en complexe opgaven in de stad getrokken; nooit
‘beleid-gestuurd’, maar altijd ‘vraagstuk-gestuurd’. Ik
weet succesvolle coalities te smeden, publieke en
private partijen bij elkaar te brengen, te inspireren,
onzekerheden te overwinnen en krachten te
bundelen (“het creéren van de goede tafel”). Een
doener die het niet alleen bij woorden laat, maar een
plan ook graag tot uitvoering brengt. Voor sommigen
ben ik een luis in de pels, voor velen een aanjager,
kwartiermaker en verbinder.

Zingen

Alleen? In een groep? Met je koor? Met je familie? Met
je collega’s? Ik begeleid mensen zowel individueel
als in groepen. Ik verzorg mantra-zang-avonden,
zangworkshops, organiseer popkoorweekenden, sta
als stembevrijder en dirigent altijd open voor een
bijzondere muzikale uitdaging.

Stemacteur, voice-over

De hele klas zat klaar, verwachtingsvol. . .Het
voorleesboek hadden ze al op de juiste bladzijde
opengeslagen op mijn stoel gelegd. ... Een
karakteristieke start van een van mijn vele dagen als
schoolmeester. Mijn talent als voorlezer en verteller
heb ik verder ontwikkeld tot stemacteur en wil ik
graag inzetten om luisterboeken, commercials of een
voice over bij een video of film in te spreken.

Waar
mag je mij
voor bellen?

Een coachvraag

Worstel jij met levensvragen, ervaringen uit het
verleden, zit je vast in je werk, loop je tegen een
burnout, of ben je toe aan een nieuwe stap, maar weet
je niet hoe of wat? Ik heb een jarenlange ervaring

als coach. In mijn werk sta jij centraal. Ik nodig je uit
om moedig te zijn; om op zoek te gaan naar je eigen

vragen, je ongemak en pijn, je talenten en je vreugde.

Ik bied je geen oplossing. Ik kan je wel helpen bij het
zoeken naar antwoorden. Simpel door te luisteren,
vragen te stellen, uit te dagen, te prikkelen, te spiegelen,
te confronteren, of door er alleen maar te zijn.

Van daaruit kom je tot inzicht en keuzes in je werk, je
privéleven; keuzes voor je toekomst. Ik nodig je uit om
je stem te laten horen.

Roeping: Ceremoniebegleider

Ooit zei iemand tegen mij: “Het gaat er niet om wat je
wilt, maar wat je roept”. “Wat roept mij? “Een vraag die
bij mij regelmatig resoneert. Diezelfde persoon zei later:
“De wereld heeft nieuwe voorgangers nodig en jij bent
er daar éénvan”. Grote woorden. Maar feit is wel dat ik
regelmatig gevraagd wordt als ceremoniebegeleider

bij verdrietige of juist vreugdevolle gebeurtenissen.

Kom maar en vertel wat je zoekt.

fransmeijer@labyrintflevoland.nl



